De DOKTER.
Godisde medicyn Voor dood’lyk hels fenyn.

Is > leven machteloos en krank,
‘Men neemt een vieze of bitt’re drank ,
’t lichaam weder mogt gencezen :
Waarom dan voor een korten tyd
Niet aangevaard wat bitterheid ,
™ ecuwiglyk gezond te weezen?



