De BOEKDRUKKER.
Schep uw geluk Uit pers en druk.

Druk uw gemoed op ’t woord des Heeren,
Zo dat de heil’ge letter net
In *t herte over word gezet,

Waar naar gy u moogt reguleeren,
En dat gy ’t geen dat God behaagt,

Geduurig in uw boezem draagt.



