De VLEESHOUWER,
Onbedacht Slaat geen acht.

Het beeft treed in zyn makkers bloed,
En wect van fchrikken noch van myden;;

Gelyk het onbedacht gemoed,

fterft zyn naaften aan zyn zyde,

En dat het ziet een kwaade vrucht,

Noch geeft het zich niet op de vlucht.



