De OLISLAAGER.

Perft olivan’tgemocd, Die’tlicht der vioomheid voed.

De olyfboom van het eeuwig leven,
Heeft in den dooc klykcn dluk
Een fchoonen oli uitgegeeven
Den lamp der ziclen tot geluk;
Op dat zvn vuur dien balfem drinke,
En eeuwig voor Gods aanfchyn blinke.



