De ZYREEDER.
Men zock en draag Dat God behaag.

Al was het bovenkleed fatyn,
En >t onderkleed van oude lappen,
Het zouw voor clk verachelyk zyn:
Dt fpoor van deuzd nict in gaat ttappen,
Al blonk het lichaam van ficraad,
De ziel is voddig inder daad.



