De METSELAAR.
De kwai gebuur Vereilt een muur.

De mens bemuurt zyn tydlyk leven,
Om‘ voor ’t gevaar te Zyn omgeeven,
En >t ceuwig deel ligt veeltyds bloot,
Gelyk een grensftad zonder wallen,
Ten roof van % vyands overvallen,
En prykel van een ecuw’ge dood.



